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Beste

Namens alle medewerkers van Ter Burg wens ik

jullie allemaal veel mooie dingen voor het nieuwe

jaar. Mooie dingen zoals gezondheid, zich goed

voelen, warme momenten met familie en

vrienden… en dat allemaal ondanks de sociale

onrust die er ook in 2026 nog zal zijn.

Wat is’t plan?
Er zijn ongeveer 25.000 handtekeningen

overhandigd aan minister Caroline Gennez. Ik had gehoopt op meer want

er wonen & leven 80.000 ouderen en er werken zo’n 70.000 mensen in een

woonzorgcentrum in Vlaanderen. Maar het heeft effect, de minister is nu

wel bereid om te luisteren. Om in overleg te gaan met de sector. Zo zie je

maar… Bedankt om ons te steunen!

Zorg in de maatschappij
Ondertussen heeft de CM wel een maatschappelijk debat gestart. Ze willen

terecht dat zorg terug opnieuw veel meer plaats heeft in de maatschappij.

Meer aandacht krijgt vanuit het beleid en vanuit de gemeenschap. Ook de

Vlaamse overheid is begonnen met een tour doorheen Vlaanderen om bij de

Eerstelijnszones het concept van geïntegreerde zorg te bespreken.

NICO’S COLUMN

Terugblik 2025

22 januari

Optreden - Eddy Mars

14 februari

Artikel

Roger de Jonge

Vrij podium

Luc Blomme



Geïntegreerde zorg is zorg die georganiseerd wordt rond één zorgvrager.

Zorg in de ruime betekenis van zowel medische zorg als ondersteuning

(voor de één of andere reden). Verschillende zorgverstrekkers werken dan

met die persoon samen om tot oplossingen te komen. Klinkt heel goed,

maar als het concept aanslaat zal het toch nog een paar jaren duren eer we

zover zijn.

In elk geval zijn er ondertussen dingen in beweging gezet. Laat ons hopen

dat er nu ook goede ideeën en concrete plannen komen om op dit

moment verder te kunnen. Niet alleen een perspectief om later de

toekomst aan te kunnen. Als iedereen moeite doet moet dat lukken.

Het zou goed zijn als zorg, zowel professioneel als niet-professioneel, de

correcte erkenning krijgt in de maatschappij. Een gemeenschap moet wat

mij betreft voor zijn mensen zorgen. Minstens even belangrijk als veiligheid,

onderwijs... en ga zo maar door.

Het zijn natuurlijk aparte tijden. De dreiging van oorlog, meer dan één zelfs.

De Belgische en de Vlaamse regering moeten besparen en veel ruimte is er

niet. Wel veel onzekerheid en spanningen.

Wat meer relativering
Voor ons mag het in 2026 allemaal wat gemoedelijker. Wat minder

boosheid als er eens iets niet verloopt zoals verwacht. Sommige mensen

verwachten altijd en overal perfectie en willen dat er alleen maar dingen

gebeuren die zij willen, zoals zij het willen en wanneer zij het willen. En oh
wee als dat niet zo is. Het gebeurde te veel maar eigenlijk en gelukkig niet

veel.

Duimpje voor al die mensen
Elke dag opnieuw gebeurden er wel 1001 mooie dingen in 2025. Elke dag

opnieuw waren er leuke momenten, warme ontmoetingen en liepen heel

veel zaken goed omdat er nog steeds voldoende mensen (bewoners, familie

en medewerkers) zijn die er elke dag opnieuw het beste van maakten.

Zonder veel complimenten te hebben! En dat verdient een compliment.

Duimpje voor al die mensen!

‘t Komt goed!
Dus voor 2026 wensen wij minstens de herhaling van het mooie van 2025

en daar bovenop extra veel fijne momenten samen. ‘t Komt goed!



ACTIVITEITEN IN TER BURG

JANUARI

Datum Uur Waar Wat

Elke maandag

Elke woensdag

/

6 januari

7 januari

8 januari

14 januari

20 januari

22 januari

23 januari

29 januari

10u45

10u45

14u30

14u30

/

10u45

10u45

14u30

14u30

14u30

14u30

Café Ter Burg

Stille Ruimte

Londen-Amsterdam

Leefgroep

Gelijkvloers

Stille Ruimte

Café Ter Burg

Rome-Wenen

Stille Ruimte

Leefgroep

Café Ter Burg

Zitdans

Relaxatie

RGM - Braintraining

Driekoningentaart

Opticien
(enkel via inschrijving)

Viering Driekoningen

School op bezoek

Zangkoor

Elke donderdag en zondag om 10u45 is er een viering in de stille ruimte.

Terugblik 2025

Verjaardagsfeest

Optreden - Accordeonist

Serge De Luca



ACTIVITEITEN IN TER BURG

FEBRUARI

Datum Uur Waar Wat

10u45

10u45

14u30

10u45

14u30

14u30

/

14u30

14u30

14u30

10u45

14u30

10u45

14u30

Café Ter Burg

Stille Ruimte

Londen-Amsterdam

Stille Ruimte

Leefgroep

Rome-Wenen

Gelijkvloers

Stille Ruimte

Café Ter Burg

Rome-Wenen

Stille Ruimte

Café Ter Burg

Café Ter Burg

Leefgroep

Zitdans

Pannenkoeken

Elke maandag

Elke woensdag

/

1 februari

2 februari

3 februari

10 februari

13 februari

14 februari

17 februari

19 februari

20 februari

25 februari

27 februari

Relaxatie

RGM - Braintraining

Viering Lichtmis

Zangkoor

Audioloog
(enkel via inschrijving)

Gedichtennamiddag

Optreden - Valentijn

Eddy Mars

Zangkoor

Viering met askruisjes

Optreden - Verrassing

School op bezoek

Verjaardagsfeest



Hilpert Hannelore

Amsterdam

Gert Verhulst

Gert Verhulst is presentator, acteur

en zanger. Bekend van Studio 100

en vele televisieprogramma’s waar

jong en oud van genoten heeft.

Op 24 januari wordt hij 58 jaar.

VERJAARDAGEN BEWONERS
JANUARI - FEBRUARI

01/01

Vyncke Marie

Jeanne

Kopenhagen

07/01

Van Pelt Simonne

Parijs

10/01

Vandermeiren

Jeannine

Parijs

22/01

Cogen Frieda

Wenen

25/01

Goffeau Lea

Brussel

26/01

Bruyninckx

Joséphine

Rome

26/01

Gypens Dora

Amsterdam

29/01



Verzeele Jean-

Louis

Brussel

VERJAARDAGEN BEWONERS
JANUARI - FEBRUARI

30/01

Brys Frans

Wenen

06/02

Van Baelen Dsjien

Madrid

09/02

Ronsmans Julien

Brussel

12/02

Gauderis Lutgard

Parijs

17/02

Hermans Maria

Wenen

17/02

Belis Lisette

Londen

20/02

Galle Diane

Madrid

27/02

Ackermans

Francinne

Rome

27/02

Dereymaker

Jeanne

Madrid

28/02

Koen Crucke

Koen Crucke is een Belgische

operazanger, acteur én bekend van

kinder- en familietelevisie.

Op 11 februari wordt hij 74 jaar.

Gelukkige verjaardag!



TER BURGS

PAROCHIENIEUWS

Van ster tot as

Van een ster die de weg wijst,

naar een kaars die het donker verjaagt,

tot een kruisje van as

dat ons herinnert aan wat blijft.

Driekoningen nodigt ons uit om op weg te gaan.

Lichtmis leert ons het licht te bewaren.

Het askruisje vraagt om stil te worden

en te kiezen voor wat echt telt.

Zo mogen we, stap voor stap,

leven met aandacht, vertrouwen en hoop.



Driekoningen
Op donderdag 8 januari vieren we het feest van Driekoningen in onze Stille

Ruimte. Iedereen is van harte welkom om samen stil te staan bij dit

bijzondere verhaal dat al eeuwen mensen inspireert.

Volgens de traditie volgden de wijzen uit het oosten een ster die hen leidde

naar een kind in de kribbe. Dit kind was weerloos en had geen macht, maar

bracht een boodschap van licht, vrede en hoop voor de wereld. Het verhaal

herinnert ons eraan dat grootsheid niet altijd te vinden is in rijkdom of

macht, maar vaak in eenvoud, nederigheid en liefde.

Op de foto bij dit artikel ziet u een bijzondere sculptuur: een engel

verschijnt in een droom aan de drie koningen. Deze sculptuur dateert van

de twaalfde eeuw en is te zien op een kapiteel van de kathedraal van Autun.

Ze werd gemaakt door Gislebertus, de bekendste beeldhouwer van zijn tijd

en een van de weinigen die bij naam gekend is. Hij nam de romaanse

traditie over van de afbeelding van de drie koningen in één bed en onder

één deken. Het verhaal van de wijzen spreekt tot de verbeelding.

Tot op de dag van vandaag gaan kinderen, verkleed als koningen, zingend

langs de huizen om snoep of geld te vragen. Deze traditie roept de

waarden op van hoop, verbondenheid en vreugde. Het herinnert ons eraan

dat het geven van kleine gebaren, aandacht en warmte een groot verschil

kan maken in het leven van anderen.

Laat dit feest van Driekoningen voor ons allen een moment zijn van

bezinning en verbondenheid. Samen kunnen we stilstaan bij het licht dat dit

kind bracht, en hoe wij dat licht doorgeven in ons dagelijks leven.



Lichtmis
Wij vieren Lichtmis in de Stille Ruimte op zondag 1 februari om 10.45 u.

Lichtmis is het feest waarbij Maria en Jozef de kleine Jezus gaan laten zien in

de tempel. De oude Simeon en Hanna zijn beiden vervuld van vreugde als

ze Jezus zien.

Voor Simeon gaat zijn diepste wens in vervulling om nog de Messias te zien

voordat hij zal sterven.

Het begin van de vasten: askruisjes
Op donderdag 19 februari om 10.45 uur bent u welkom in de Stille Ruimte

om een askruisje te ontvangen. Het askruisje is een oud en betekenisvol

symbool. Het herinnert ons eraan dat ons leven kostbaar én eindig is.

Tegelijk nodigt het ons uit om even stil te staan, om te vertragen en onszelf

de vraag te stellen: wat is nu echt belangrijk in mijn leven?

Met Aswoensdag begint de vasten- of veertigdagentijd. Deze periode wordt

soms geassocieerd met regels over eten of sober leven, maar in de kern

gaat vasten over veel meer dan dat. Het is vooral een uitnodiging tot inkeer:

stilstaan bij wie we zijn, bij hoe we leven en bij de keuzes die we maken. Het

is een tijd om opnieuw contact te maken met de kern van ons bestaan en

met datgene wat werkelijk de moeite waard is.

De Bijbel kan hierbij een bron van inspiratie zijn. De verhalen en woorden

die we daarin terugvinden, helpen ons om met andere ogen naar ons leven

te kijken en om ons hart te openen voor wat ons overstijgt. Ze nodigen ons

uit tot vertrouwen, tot mildheid en tot zorg voor elkaar.

Moge deze asseviering ons helpen om bewust te kiezen voor echtheid, voor

soberheid en voor solidariteit. Dat deze vastentijd een tijd mag zijn van

verdieping, hoop en verbondenheid, waarin we stap voor stap groeien naar

Pasen.

Iedereen van harte welkom.

Het is een lange traditie dat er op Lichtmis

pannenkoeken worden gebakken. En vanaf 2

februari merk je ook al duidelijker dat de dagen

terug lichter worden. Niet voor niets is het een

feest van het licht.



TERUGBLIK



Deze vlinder stuur ik naar boven
met al mijn liefde
voor degene die er niet meer zijn

OVERLEDEN BEWONERS

We namen in de afgelopen maanden afscheid van

Verhaegen Georges

De Smet Maria Theresia

Van Eeckhoudt Maria

Vandermosten Simonne

Van Ruyskensvelde Denise

De Lil Clementina

Winkler Karel Jozef



INTERVIEW

DE TIJD VAN TOEN

Persoonlijk verhaal van Roger de Jonge - deel 2.

Vorige keer nam Roger ons mee naar zijn kindertijd tijdens de Tweede

Wereldoorlog. In dit vervolgverhaal keert hij terug naar Zuid-Wales,

waar hij als jongen een onverwacht gelukkige periode beleefde. Met

oog voor landschap, mensen en kleine momenten laat hij ons opnieuw

delen in zijn herinneringen.

We arriveerden in Zuid-Wales in december 1940, enkele weken voor

Kerstmis. Ik wist het toen nog niet, maar de twee jaren die ik hier

doorbracht, zouden de allermooiste tijd uit mijn kinderjaren worden.

Het landschap

Noord- en Zuid-Wales vormen samen een gebied in het zuidwesten van

Groot-Brittannië. Langs de kustlijn, aan de Atlantische Oceaan, ligt Zuid-

Wales, gescheiden van Engeland door een brede waterige wig: het Bristol

Channel.

Langsheen deze zuidelijke kustlijn liggen de belangrijkste steden van Zuid-

Wales: van Milford Haven aan de monding, over Swansea en Cardiff, tot

Newport.

Vanaf de kust loopt het landschap zacht glooiend omhoog. Meer

landinwaarts vormen heuvels en valleien het decor waar zich vroeger de

koolmijnindustrie ontwikkelde.



De bevolking

De bevolking van Wales is van Keltische afkomst: een fier, vriendelijk en

warmhartig volk. Ze hebben hun eigen vlag en hun eigen taal, die voor

Engelsen volkomen onverstaanbaar is. Om maar één voorbeeld te geven: de

naam Wales is in hun eigen taal Cymru.

Eeuwen geleden, toen de Engelsen zich ook dit land toe-eigenden, werd het

gebruik van de Keltische taal op school verboden. Pas na 1946 werd het

Welsh opnieuw officieel in ere hersteld. Men moet toegeven dat tijdens dit

verbod de Engelse taal in Wales het mooiste streekaccent kreeg van heel

Groot-Brittannië.

De mijnwerkers vormden bovendien de

prachtige Welsh Male Choirs. Wanneer zij

zich op zondagavond verzamelden op de

flanken van de heuvels, weerklonken hun

diepe stemmen als een fluwelen deken

over het dorp in de vallei.

De mijnen zijn gesloten, maar de zang leeft

verder.

Ons dagelijks leven

Onze familie kwam terecht in het

gehucht Llwynhendy, vlak bij het stadje

Llanelly.

We kregen onderdak bij een 81-jarige

weduwe, Mrs Jones. Naast haar woonde

haar jongere broer, Mr Williams, een

tuinier met een enorm stuk grond naast

en achter de huizen.

Hij kweekte er groenten en fruit. Mijn

papa mocht hem helpen, zodat mama

(ondanks de rantsoeneringsmaatregelen)

altijd genoeg had om soep en hutsepot

te maken.



Ikzelf ging naar de lokale gemengde school (hallo meisjes!) en maakte deel

uit van een kleine bende rakkers.

We beleefden spannende jongensavonturen in het prachtige groene

landschap. Het was oorlogstijd, dus veel speelgoed was er niet. Ik verdiepte

mij daarom in het lezen van boeken van allerlei slag. Eerlijk gezegd heb ik

meer geleerd uit boeken dan uit de schoolbanken.

Afscheid van Wales

Eind 1942 kwam er een einde aan deze mooie periode. Mijn ouders werden

terug naar Londen ontboden, waar ze werk kregen als huisbewaarders in

een voornaam huis aan Belgrave Square.

Maar net vóór ons vertrek gebeurde er nog iets bijzonders. In december

1942 werd ik door de lokale dominee opgenomen in het jongenskoor om

Christmas carols te zingen in het kleine kerkje van het dorp.

Een week later kreeg ik, als beloning, een grote Meccano-doos, waarmee ik

een dubbeldekker-vliegtuig kon bouwen.

Net na Nieuwjaar verlieten we Wales. De bouwdoos werd vergeten… en zo

kwam mijn vliegtuigje nooit van de grond.

Zuid Wales, onvergetelijk!

Met dank aan Roger de Jonge.

Voor zijn bijdrage aan De tijd van toen.



NIEUWE BEWONERS

Schroven Maria

afkomst: Overijse

beroep: Zelfstandige

hobby's: Kruiswoordraadsels en muziek

De Coster Cyrille

Salens Gustave Clement

afkomst: Kortenberg

beroep: Wever en metser

hobby's: Voetbal kijken

afkomst: Leuven

beroep: Vérificateur rekening courant

hobby's: Fietsen, lezen en computer

Wenen

Rome

Parijs

je bent welkom
in ons huis
aan onze tafel
in onze familie
met jouw verhalen
in onze wereld



NIEUWE BEWONERS

Moortgat Monique

afkomst: Zaventem

beroep: Huismoeder en poetshulp

hobby's: Wandelen en gaan shoppen

Schockaert Christina

Vandenhoeck Annie

afkomst: Herzele

beroep: Huismoeder

hobby's: Bezigheden in functie van de

kinderen

afkomst: Kortenberg

beroep: Confiserie van Parijs (suikerbolletjes)

hobby's: Dansen

Wenen

Amsterdam

Londen

je bent welkom
in ons huis
aan onze tafel
in onze familie
met jouw verhalen
in onze wereld



COLLEGA IN DE KIJKER

HALA
Student

Hoe start jij je dag?

Ik start mijn dag graag rustig, met

een cappuccino. Dat moment

helpt mij om even op adem te

komen. Daarna ga ik er vol

energie tegenaan en kan mijn dag

echt beginnen.

Volg je liever je hart of je hoofd?

Mijn hart, maar met mijn hoofd

erbij. Voor mij is het belangrijk om

te voelen wat juist is, maar

tegelijk ook goed na te denken

over wat ik doe en waarom.

Wat is jouw favoriete plek in Ter

Burg?

De gangen met de foto’s en

kaders. Als ik daar wandel, voel je

dat er veel verhalen leven. Die

beelden zeggen zoveel over de

mensen die hier wonen.

Wat neem je van je opvoeding

als kind mee?

Respect hebben voor anderen en

zorg dragen voor elkaar. Dat heb

ik van thuis meegekregen en dat

draag ik vandaag nog altijd mee,

zowel in mijn leven als in mijn

stage.

Als je door de tijd kon reizen,

waar zou je dan heen reizen?

Naar mijn jeugd. Gewoon om

mooie herinneringen opnieuw te

beleven en dat gevoel nog eens

terug te halen.

Wat is je favoriete nummer om

op te dansen?

Muziek met ritme en energie. Dat

maakt me meteen vrolijk en geeft

mij zin om te bewegen.

Waar kan je echt van genieten?

Van ouderen ondersteunen. Dat

betekent veel voor mij. Je krijgt

zoveel liefde terug, dat gevoel is

echt onbeschrijfelijk.

Wat is je grootste droom voor de

toekomst?

Blijven groeien, anderen

ondersteunen en iets betekenen

voor mensen en voor de

maatschappij. Dat is wat ik graag

wil blijven doen.

We wensen Hala nog veel succes
en bedanken haar voor haar
warme inzet bij Ter Burg.



WIST JE DAT?

Wist je dat we samen iets heel
bijzonders hebben gerealiseerd?

In september bakten we met veel enthousiasme

pannenkoeken en in oktober volgden de

heerlijke poffertjes.

Beide acties maakten deel uit van

#BakedWithLove, een initiatief dat draait om

warmte, samenhorigheid en kleine daden die

een groot verschil maken.

De opbrengst mocht er zeker zijn:

• Pannenkoekenactie: € 711

• Poffertjesactie: € 495

Samen goed voor maar liefst € 1.206!

Dit volledige bedrag werd intussen met veel trots doorgestort aan de

Stichting Alzheimer Onderzoek. Dankzij deze steun kan de organisatie

blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken,

behandeling en toekomstgerichte aanpak van Alzheimer.

Een thema dat ons als woonzorgcentrum nauw aan het hart ligt.

Een oprechte dankjewel aan iedereen die mee bakte, kocht, hielp, proefde

of gewoon kwam supporteren. Jullie inzet zorgde niet alleen voor een

mooie opbrengst, maar ook voor warme momenten, heerlijke geuren in

huis en heel wat glimlachen.

Samen hebben we bewezen dat kleine acties écht een groot verschil

kunnen maken.



Wist je dat relaties en nabijheid
bespreekbaar zijn?

Spelpartners gezocht!
Léonce speelt graag Rummikub en zoekt

iemand om dit samen te doen. Wie interesse

heeft om mee te spelen, kan zich aanmelden

bij de woonleefbegeleiders.

Léonce kijkt ernaar uit een spelpartner te

vinden.

Ook Willem en Joanna willen een

kaartersclub opstarten. Ze zoeken nog enkele

deelnemers die graag kaarten en samen tijd

willen doorbrengen.

Geïnteresseerden kunnen zich eveneens aanmelden bij de

woonleefbegeleiders.

Zo creëren we samen mooie momenten van samenzijn en plezier.

Twee van onze medewerkers, Silke en Chloë, hebben recent de opleiding

tot referentiepersoon Relaties, Intimiteit en Seksualiteit (RIS) gevolgd.

Relaties, intimiteit en seksualiteit blijven belangrijk, ook wanneer je in een

woonzorgcentrum woont.

Dankzij deze opleiding kunnen Silke en Chloë extra aandacht hebben voor

deze thema’s en bewoners ondersteunen wanneer er vragen of

bezorgdheden zijn.

Binnen ons woonzorgcentrum vinden

we het belangrijk dat elke bewoner zich

gehoord, gerespecteerd en veilig voelt.

Er is ruimte om in vertrouwen te praten

over wat voor jou belangrijk is, met

respect voor ieders grenzen en

wensen.

Wie dat wil, kan hierover steeds bij

Silke of Chloë terecht voor een gesprek.



OUDEREN IN FOCUS

Signaal voor de ouderenzorg

Met deze actie gaven bewoners, families en

medewerkers samen een sterk signaal. De

toekomst van de zorg voor ouderen leeft in de

samenleving en verdient blijvende aandacht.

Bron

Zorgnet-Icuro, Afsluiting actiemaand ‘Wat is ’t
plan?’: overhandiging van de petitie aan minister
Gennez (18 december 2025).

Op 18 december overhandigde een delegatie van bewoners en directies van

Vlaamse woonzorgcentra een petitie aan minister van Welzijn Caroline

Gennez. Met deze actie vragen zij aandacht voor de toekomst van de

ouderenzorg in Vlaanderen.

De petitie maakt deel uit van de actiemaand ‘Wat is ’t plan?’, een initiatief

van Zorgnet-Icuro. De centrale boodschap is duidelijk:

er is nood aan een helder en haalbaar plan om ook in de toekomst warme,

menswaardige en kwaliteitsvolle zorg voor ouderen te garanderen.

Meer dan 25.000 mensen ondertekenden de petitie. Dat toont hoe sterk dit

thema leeft bij bewoners, families, medewerkers en organisaties. Velen

maken zich zorgen over de geplande besparingen in de ouderenzorg en

over de gevolgen daarvan in het dagelijkse leven.

De bezorgdheden zijn herkenbaar:

minder tijd en nabijheid, minder kwaliteit van leven voor bewoners en meer

druk op medewerkers, die vandaag al vaak op hun grenzen botsen.

Naast de petitie werden ook beleidsvoorstellen overhandigd aan de

minister. Deze bevatten concrete maatregelen die op korte termijn een

verschil kunnen maken voor de financiële leefbaarheid, de werkbaarheid

voor medewerkers en de kwaliteit van wonen en leven in woonzorgcentra.

Tijdens het overleg ging minister Gennez in gesprek met bewoners en

medewerkers. Ze luisterde naar hun ervaringen en bekommernissen.



VRIJ PODIUM

Tentoonstelling werk van Luc Blomme
Binnenkort zijn er in de Stille Ruimte en de
gang van het gelijkvloers kleurrijke Bijbelse
taferelen te bewonderen van kunstenaar Luc
Blomme.

Blomme, afkomstig uit Oostende, schilderde
als 'kind van de zee' vaak het leven van
boeren, vissers en eenvoudigen van hart:
mensen dicht bij de natuur, bij elkaar en bij
het dagelijkse bestaan. Die verbondenheid
vormt ook de basis van zijn Bijbelse
voorstellingen.

Zijn olieverfschilderijen kenmerken zich door warme, krachtige kleuren, met

vooral rood, geel en blauw. Ze nodigen de toeschouwer uit om te kijken, te

voelen en even stil te staan. Velen kennen zijn werk wellicht van

televisiemissen of het programma Braambos.

Hoewel Luc Blomme van opleiding en beroep schooldirecteur was, liep

schilderen als een rode draad door zijn leven. Naast taferelen uit het

boeren- en vissersleven keren ook Bijbelse thema’s regelmatig terug. Zijn

werken getuigen van de kracht en eenvoud van geloof. Zonder ingewikkelde

symboliek brengt hij geloofsverhalen dichtbij, herkenbaar en menselijk.

Wat zijn werk bijzonder maakt, is de menselijke warmte en betrokkenheid

die ervan uitgaat. De figuren in zijn schilderijen zijn niet afstandelijk of

verheven, maar tastbaar en herkenbaar. Elk tafereel vertelt een verhaal dat

eenvoudig te volgen is, maar tegelijkertijd uitnodigt tot nadenken en voelen.

Deze benadering maakt zijn Bijbelse voorstellingen toegankelijk voor een

breed publiek.

Het werk van Blomme is direct, eenvoudig en toegankelijk. Precies daarin

schuilt zijn grote verdienste: de Blijde Boodschap is immers een verhaal

voor iedereen. Deze schilderijen geven dat op een zichtbare, warme en

uitnodigende manier weer.

We nodigen iedereen van harte uit om even halt te houden bij deze werken

en iets van die eenvoud en diepgang mee te nemen.



DENKPLEZIER

REBUS

SUDOKU

Vul de ontbrekende cijfers van

1 tot 9 in. Elke rij, kolom en elk

3x3 blok moet alle cijfers één

keer bevatten.
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